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& M Protestantse Gemeente

Weekbrief 38

zondag 21 september 2025 — 10:00 uur

Liturgie: Link

Voorganger: Corine Beeuwkes-van Ede,
Bernadette van Litsenburg en
Pieter Flach

Collecte: Toekomst voor jongeren in Libanon

De bloemen en kaarten gingen afgelopen week naar:

Jan Schippers in Mierlo

Els Beurskens in Mierlo

Corine Beeuwkes-van Ede in Bakel

Bettina en Sicco van Maanen in Mierlo

Jan Oosterhof in Someren

Datum

Activiteit

Locatie

Opmerking

ma. 22 sept. 10.00u

Breien voor Gambia

Trefpunt, Bethlehemkerk

Gezellig en nuttig

ma. 22 sept. 20.00u

Bijbel-anders-kring

Trefpunt, Bethlehemkerk

di. 23 sept. 10.00u

Koffie-inloop

Ontmoetingsruimte, BK

ledereen is welkom!

wo. 24 sept. 19.00u

Oecumenische Vredesdienst

Bethlehemkerk

zie Actualiteiten

vr. 26 sept. 10.00u

van JoJo Moyes

Leeskring: ‘De sterrengever’

Trefpunt, Bethlehemkerk

vr. 26 sept. 18.00u

Samen eten, sam

en delen

Kaulenzaal, Bethlehemkerk

Info bij Cathy Erbrink

Datum
19-sep
19-sep
21-sep
24-sep
25-sep
29-sep

Naam

Mevr. G.J. Kos-van den Tol
Dhr. H.F. te Velde

Dhr. H. van Leeuwen

Mevr. B.G. Dillen

Dhr. A.C. Verschuur

Meuvr. J.M. Plas-van der Velde

Adres
Verdilaan 1

Eikendreef 21
Geerkesweg 30

Past van de Spijkerstr 43
Apollostraat 10
Vinkenstraat 3

5707RG
5707BN
5712HX
5706TP

5702TD
5711CK

Helmond
Helmond
Someren
Helmond
Helmond
Someren
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https://pghas.protestantsekerk.net/uploads/klant722/Diaconie/collectes/20250921-1000C%20Geef%20jongeren%20in%20Libanon%20een%20toekomst.pdf
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Vrijheidsvuur in de Bethlehemkerk

Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar het vrijheidsvuur vanuit Venray naar ons toe komen: vrijdagavond 19
september (vanavond) om ca.21.30u zullen de lopers het vuur bij ons brengen en in de Bethlehemkerk plaatsen. Dit
vuur zal bij het doopvont geplaatst worden en tot 25 september brandende gehouden worden. Donderdag 25
september zal het weer opgehaald worden. Stichting Helmond 25 september 1945 draagt hier weer de
verantwoordelijkheid voor en ‘onze’ Jan van de Hurk zal het vuur in ontvangst nemen.

Startzondag

Zoals voorgaande jaren mogen we ook dit jaar weer te gast zijn op de Somerense vennen om samen de aftrap voor
het nieuwe jaar te doen. Corine, Pieter en ik zijn de voorgangers en Dick Kremers zorgt met een blazersensemble voor
de muzikale omlijsting. Jannie van Leeuwen begeleidt de samenzang.

Voor de mensen die niet zo ver kunnen lopen, is er vervoer geregeld vanaf de ingang tot aan de loods. Het treintje zal
zo nodig een paar keer op en neer rijden.
Dit jaar wordt u niet gevraagd zelf iets te bakken voor bij de koffie. Zwaantje Wubs zal zorgen voor iets lekkers.

We hebben er zin in. Hopelijk jullie ook.
Van harte welkom, Bernadette

LET OP: Er is kermis in Lierop waardoor er ter plekke een omleiding is.

Oecumenische Vredesviering 24 september

Op woensdag 24 september om 19.00 uur houden de Protestantse gemeente Helmond — Asten
— Someren en de Damiaanparochie een oecumenische vredesdienst in de Bethlehemkerk,
Sperwerstaat 2. In Helmond.

In deze viering, die gehouden wordt in de vredesweek, willen we stilstaan bij de slachtoffers
van oorlog en geweld. Daarnaast willen we pelgrims van hoop zijn en bidden voor en werken
aan vrede en verdraagzaamheid, dichtbij en ver weg. Na de viering is er de mogelijkheid om onder het genot van een
kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten en even na te praten.

ledereen is van harte welkom!
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Collecte op zondag 5 oktober

De voorzitter van de kerkenraad heeft de afgelopen weken kritische vragen/opmerkingen ontvangen over het
collectedoel op 5 oktober. In Perspektief staat namelijk dat er die zondag gecollecteerd wordt voor Israél.
Vanuit de Diaconie willen we graag een uitgebreide toelichting geven op wat dit collectedoel inhoudt.

Het gaat namelijk om het bevorderen van begrip en dialoog tussen Palestijnse en Israélische kinderen. In Israél en
Palestina groeien Joodse en Palestijnse kinderen en jongeren op in een werkelijkheid vol angst en geweld. Het Rossing
Center in Jeruzalem wil hen leren dat er een andere weg mogelijk is: die van dialoog, gerechtigheid en vrede. Het
centrum traint docenten en schoolleiders om vredeseducatie in hun lessen en schoolcultuur te verankeren. Ook leren
jongeren en studenten omgaan met trauma’s en krijgen ze handvatten om conflicten op een respectvolle manier te
bespreken. Na 7 oktober en de daaropvolgende oorlog tussen Israél en Hamas is dit werk zwaarder en urgenter dan
ooit. Jongeren leven dagelijks met trauma’s en zien op sociale media de verschrikkingen van de oorlog.

De dialoogprogramma’s tussen Joodse en Palestijnse jongeren gaan gewoon door, maar het programma is aangepast:
er wordt meer tijd genomen om na afloop in de eigen groep emoties en ervaringen te verwerken. Zo ontstaat er
ruimte voor echte ontmoeting en begrip. De opbrengst van de collecte is dan ook bedoeld om jongeren en scholen
perspectief te geven op een vreedzame toekomst. Juist nu is het van levensbelang dat jonge generaties leren dat
vrede wél mogelijk is.

Hopelijk geeft deze uitleg meer duidelijkheid over wat het collectedoel inhoudt.

De toekomst van de kerk, een lezing tussen rouw en hoop
Op 25 september om 20:00 uur (inloop 19:30 uur met koffie) in De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen

Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag predikant Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan
halveren. Dat deed iets met hem. Het bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal
doorlopen.

Vooral de fase van het marchanderen heeft lang geduurd: jarenlang dacht hij dat er nog knoppen waren om aan te
draaien. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met mededogen ‘zeven plannen
die de kerk niet konden redden’.

Maar zijn betoog stopt daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’ zoals Kristien
Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop.
Mensen die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.

Als het ontkenning en marchanderen geen vruchtbare reacties zijn, is het de vraag hoe we vanuit de acceptatie van
het verlies dan wel hoop kunnen houden of vinden.

Deze inspirerende avond die uitnodigt tot reflectie voor ieder die zich betrokken voelt bij de toekomst van de kerk of
zich afvraagt of we de kerk eigenlijk nog nodig hebben is op 25 september om 20:00 uur (inloop 19:30 uur met koffie)
in De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen.

Toegang: vrijwillige bijdrage
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