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2e advent, thema: Leven in een gebroken wereld 

Welkom 

Stilte         

Lied: 600: Licht ontloken aan het duister (1 t/m 5) 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 

Na gebed om ontferming: Kyrie: 301K 

Lied 444: Nu daagt het in het oosten (1, 2,4) 

Inleiding  

Openingsgebed 

Eerste lezing: psalm 121 ( Huub Oosterhuis) 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen –  
zou iemand mij komen helpen?  
Ja, mijn God komt mij helpen,  
de schepper van hemel en aarde.  
 
Hij zal niet toelaten dat je struikelt.  
Hij zal niet slapen. Hij waakt over jou.  
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,  
Hij waakt over heel zijn volk.  
 
Onze God houdt de wacht  
als een schaduw over je heen.  
Overdag zal de zon je niet steken  
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.  
 
Hij houdt alle kwaad van je af,  
Hij neemt je onder zijn hoede.  
En waar je ook gaat of staat,  
God zal je behoeden voor eeuwig. 
 
Lied: 84: hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer ( 1,3,6) 

2e lezing: Mattheus 13  24-30 

Lied: 442: Op U mijn Heiland blijf ik hopen (1, 2) 

Overweging 

Orgelspel  

Lied:1005: Christus ons licht (1,2,4,5) 



Liturgie Someren 
7 december 2025 

 

Voorbeden met Acclamatie: ‘Hoor ons bidden’ (367k) 

Onze Vader  

Collecte 
 
Slotlied 912: Neem mijn leven (1,2, 3, 6) 
 
Zegen 


