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Thema: vinden en gevonden worden 

Welkom 

Stilte    

Lied: 84 hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer (1,2,6) 

Bemoediging en begroeting 

Gebed om ontferming  

Lied: 218 : dank U voor deze nieuwe morgen 
 
Inleiding 
Openingsgebed 
 
1e Lezing: psalm 23 

De Heer is mijn gids, 
ik kom niets tekort. 
 
Hij laat me uitrusten op groene velden, 
brengt me naar plekken waar het rustig is, 
waar ik weer op adem kan komen. 
 
Hij geeft me nieuwe kracht, 
leidt me de juiste weg, 
zoals Hij het heeft beloofd. 
 
Ook al loop ik door een donker dal, 
ik ben niet bang, 
want U bent dichtbij. 
Uw stok en staf geven me zekerheid. 
 
U nodigt mij uit aan tafel, 
zelfs waar mijn vijanden toekijken. 
U geeft me meer dan genoeg, 
mijn beker stroomt over. 
 
Uw goedheid en liefde 
zullen altijd met mij meegaan, 
mijn leven lang. 
En ik zal thuis zijn bij U, voor altijd. 
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Lied: Matthijn Buwalda: tot je veilig bent 

2e lezing: Lucas 15 1-10 

Lied: 362 Hij de gesproken heeft een Woord dat gaat ( 1,2,3) 

Overweging 

Orgelspel 

Lied: 896: wie heeft zijn geld verloren ( 1,3,4,5) 

Voorbeden met Acclamatie: ‘Hoor ons bidden’ (367k) 

Onze Vader (gesproken) 

Collecte 
 

Slotlied:416: Ga met God ( 1,2,3,4) 

Zegen     

 
 


