
Liturgie Someren 
24 augustus 2025 

 

Thema: Gaan we het redden?  

Welkom 

Stilte         

Lied: 276: zomaar een dak ( 1,2) 

Begroeting: 

V: Onze hulp is in de naam van de ENE,  die ruimte maakt voor de lucht,  
opdat wij kunnen ademen, en voor het land, opdat wij daarop kunnen leven.  

A: Die ENE, die trouw blijft en nooit loslaat het werk dat Hij begon.  

V: Daarom mogen we blij zijn en rust en vrede ervaren.  

A: Dit mogen we zeggen, in vertrouwen op de Naam van de ENE,   
omdat die Naam betekent: “Ik zal er zijn” 

 
Gebed om ontferming 
 
Lied: 304: Zingt van de Vader ( 1,2,3) 
 
Eerste lezing 

 
Lied: 84: hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer ( 1,3, 6) 

2e lezing: Lucas 13  22-30 

Lied: 991: de eersten zijn de laatsten ( 1, 2, 5, 7) 

Overweging 

Orgelspel  

Lied: 286: waar de mensen dwalen in het donker ( 1, 2,3) 

Voorbeden met Acclamatie: Houd mij in leven (368d)  

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw                                                                         
blauwe boekje, witte gedeelte blz. 17 

Collecte 
 
Slotlied: Ga nu heen in vrede                                                                                                                            
groene blauwe boekje, bladzijde 27 

Zegen     


