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Carrousel 2025 Voedsel voor de ziel  ‘brood’ 
Marlies Schulz en Bernadette van Litsenburg, Marije Soethout 

Welkom 
Als je brood deelt, deel je macht 

Als je macht deelt, neem je deel 

Als je brood deelt, deel je hart 

Als je brood deelt, komt er hoop 

Als je brood deelt, deel je pijn 

Als je pijn deelt, deel je trouw 

Als je brood deelt, word je klein 

Als je klein wordt, word je sterk 

Als je brood deelt, wordt het licht 

Als het licht wordt, komt het goed 

Als je brood deelt, word je brood 

Als je brood wordt, word je mens 

  Herman Verbeek 

Zingen: 276 Zomaar een dak  

Drempelgebed 

Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 

Die ons hart opent en ruimte maakt: 

Wees in ons kracht, hoop en warmte, 

En wijs ons de weg door uw geest die ons levend maakt 

Amen  

Inleiding op de dienst 

Dit jaar houden we ons in de carrousel bezig met de trits: water, wijn en brood. Je zou kunnen 

zeggen: een heilig trio met stevige Bijbelse gronden: het levensreddende water van de Schelfzee, 

het water van de doop. De wijn die regelmatig gedronken wordt, maar ook de wijn tijdens het 

Avondmaal. En dan het brood: in zowel Oude als Nieuwe Testament speelt brood een belangrijke 

rol en is in iedere cultuur een voedingsmiddel. Vandaag kijken we juist nar dat brood met al zijn 

betekenissen. Waar komen we brood tegen in de Bijbel en welk belang heeft het dan.  

Zingen: 1003 Stil is de straat 

Lezen: Markus 2: 23-28 

Zingen: 390: 1,2,3,4 Het brood in de aarde gevonden 

Lezen: 2 Koningen 4: 42-44 

Zingen: 345 Gij hebt uw woord gegeven 

Overweging 

Muziek 

Zingen: 319: 1,2,6,7 Alles wat er staat geschreven   

Voorbeden met acclamatie: 367f Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken. 
Eeuwige, we bidden U om vrede, om vriendschap 

Om ontmoeting met alle mensen op ons pad. 
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Alle mensen waar U zich over ontfermt 

Gelovig en ongelovig, want U bent er voor iedereen  

Daarom zingen wij samen: 

Eeuwige, we bidden voor iedereen die geen geld heeft om brood te kopen. 

Laten wij ruimhartig zijn en brood geven waar nodig is 

Nodig om te leven, nodig om samen te leven, nodig om contact te maken. 

Zo kunnen we allemaal mensen van U worden, geeenschap 

Daarom zingen wij samen: 

We denken aan mensen, Eeuwige, die het moeilijk hebben, 

Moeilijk, omdat ze ziek zijn en niet weten waar ze aan toe zijn, 

Moeilijk, omdat ze hun geliefde verloren hebben en alleen verder moeten, 

Moeilijk, omdat barmhartigheid soms ver te zoeken is. 

Geven ons ogen en oren om dat te zien 

En hen te troosten, te vergezellen 

Daarom zingen wij samen: 

Wij bidden U voor mensen, ontredderd in oorlogsgebieden overal op de wereld 

Vaders, moeders, kinderen die elkaar zijn kwijtgeraakt 

Die van elkaar niet weten of ze nog leven 

Wij bidden U voor mensen zonder hoop op morgen 

Geef hen licht en barmhartigheid om hen heen. 

En zo bidden wij U om verdraagzaamheid tussen joden  en moslims en anderen 

Gebroken harten , woorden die op zielen trappen, woorden van haat 

Laat hen elkaar recht doen, respecteren 

Laten we elkaar ontmoeten en herkennen 

Daarom zingen wij samen: 

In de stilte van dit moment komen we bij U met wat alleen wijzelf U kunnen zeggen 

Stil gebed 

Dank voor uw luisterend oor 

Voor uw geduld, voor uw aandacht 

Die dank verwoorden met het gebed 

Dat over de hele wereld klinkt 

En we van uw zoon Jezus leerden: 

Onze Vader gezongen 1006 Onze Vader in de hemel 

Collecte 

Slotlied: 537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 

Zegengebed 

Laten we gaan, gedragen door Gods liefde, die ons raakt, die in ons is 

Deel daarvan uit met gulle hand en zegen zo elkaar. 

De zegenende liefde van de Eeuwige is met ons allen. 

Laten wij dan een zegen zijn  voor allen. 

Amen  


