
Liturgie Someren 
29 maart 2024 

Goede Vrijdag 

Een kruisweg, beeld Gerard Ursum, tekst Margreet Spoelstra 

Opening: psalm 22: 1,2,4 

1e statie: Jezus in Getsemane; Tekst 

Zingen: Grijze nevel 

2e statie: Jezus verraden door Judas; Tekst 

3e statie: Jezus voor het Sanhedrin; Tekst 

4e statie: Jezus verloochend door Petrus; Tekst 

Zingen: 562 

5e statie: Jezus voor Pontius Pilatus; Tekst 

Lezen: Mattheus 26: 57-64 

6e statie: Jezus gegeseld; Tekst 

Lezen: stukje uit de krant 

7e statie: Jezus met doornen gekroond 

Zingen: 576: 1,4,5 

8e statie: Jezus naar buiten gebracht; Tekst 

9e statie: Jezus op weg naar Golgotha; Tekst 

Zingen: in de stilte van de nacht  

10e statie: Jezus wordt gekruisigd; Tekst 

11e statie: Jezus aan het kruis bespot; Tekst 

Lezen: gedicht Hans van Ark 

12e statie: Jezus sterft aan het kruis; Tekst 

Zingen hoeveel doden moet ik sterven 

De paaskaars wordt uitgeblazen 

13e statie: Jezus van het kruis genomen; Tekst 

14e statie: Jezus wordt begraven; Tekst 

Zingen: Laten wij dan nu begraven 

We verlaten in stilte de kerk terwijl het koor zingt: Blijf bij mij en wacht nu met mij 


