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Stille zaterdag/ Paasnachtdienst zaterdag 4 april 2026 
 
m.m.v. Gerlies van der Jeugd (orgel), Jan Schutten (ovd), Diewerke Spoelstra (dvd), Irene 
Boonstra (koster), Margee/Cathy (beamer), Jan Schutten (stem 1),  Bernie Kooistra (stem 2), 
Marja Heinen (stem 3), Corine en Bernadette (voorgangers) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(kerk is donker) 
 
Muziek; “Schöpfung” van Haydn  
 
Eerste lezing; Genesis 1; 1 t/m 5  (CB) 
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag 
over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 
God zei: “Laat er licht zijn!” en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde 
het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het 
werd avond en het werd morgen. De eerste dag.’ 
 

 
 
Stem 1: “Waarom is deze avond anders dan andere avonden?” 
Stem 2: Dit is de avond waarin het levenslicht het doodse donker heeft verdreven. 
 
Stem 2: 

Er is een vreemde leegte neergedaald, 
een grote stilte die geen stilstand is.  
 
Weggestorven het tumult van strijdende partijen, 
van innerlijke strijd. 
Achter ons. Al half vergeten. 
Van geen belang. 
 
Rondom gaat het leven voort, 
trekkend rond de plaats van leegte 
die ons bestaan geworden is. 
 
En wij overdenken 
woordloos 
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beeldloos 
wat gebeurt moet zijn. 
 
En van ver daalt milde vrede 
over die gedachten neer, 
waar de dood zo dichtbij langsging 
dingen meenam 
die hun dienst hebben gedaan, 
mensen meenam 
die ons lief zijn, die ons lief zijn… 

 

 
 
Stem 2: 

Uitgevochten, uitgegleden, 
afgeleefd en uitgeput 
zijn wij slechts 
….. en toch in vrede. 
 
Grijs de toekomst, geen verleden. 
Zelfs het uur is opgelost. 
In de aarde kiemt het leven, 
In ons hart woont nog de liefde. 
Nee, te rijmen valt dit niet…. 

 
Zingen: ‘Veertig dagen’  (ZZZ 703) 
 
Stem 3: 

Aan de grenzen van ons weten 
Een gedachte die niet gaan wil 
En die wij niet durven denken…. 
…. En toch houdt zij zacht kloppend aan. 
 
Wat wil zij zeggen? 
Siddering die ons doortrekt… 
 
Dood schept ruimte voor iets nieuws. 
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Een huivering over de huid.. 
 
Laat wat geweest is, achter je. 
Tijd voor verandering. Tijd voor iets nieuws. 
Mogen wij? Durven wij? Is dit een weg? 
 
In de akkers sterft het graan, 
is gestorven, 
groen worden de velden, gekiemd uit wat was. 
Verandering. 
Dood en wedergeboorte. 
Diep geheim. 
Onbegrepen. 
Zo nabij.  
 

Luisteren naar “I shall see”, Michael John Trotta door New York Repertory Singers 
 
Stem 3: 
Licht breekt in in duisternis, 
Wekt ons, 
Roept ons om op te staan. 
 
Opstaan, en opnieuw op weg gaan, 
Nieuwe wegen, ongebaand nog. 
Verandering…. 
 

 
 
Stem 1: Waarom is deze avond anders dan andere avonden?                                    (Jan) 
Stem 2: Dit is de avond waarin klinkt; wees kalm, Ik ben het, wees niet bang!    (Bernie) 
                  De avond waarin klinkt dat we ook in de chaos niet alleen zijn. 
                  Tegen het duister het Licht van Christus….” 
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Binnendragen van de Paaskaars (Kees), terwijl we zingen: 
 
Licht, licht, alles wordt licht… (herhalen) 

 
 
Tijdens het zingen worden ook de antependia en stola’s omgewisseld. 
 
Stem 1: Waarom is deze avond anders dan andere avonden??                     (Jan) 
Stem   : Dit is de avond waarin het Licht van het Leven over ons op gaat. (BvL) 
 
Licht aan! 
 
Lezing: Lukas 24: 1 t/m 8 (klokken luiden door koster)  (BvL) 
 

1Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf 

met de geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf aangekomen zagen ze echter 

dat de steen voor het graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze 

het lichaam van de Heer Jezus niet. 4Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er 

twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en 

bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij 

de doden? 6Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie 

gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 7de Mensenzoon moest worden uitgeleverd 

aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen 

herinnerden ze zich zijn woorden. 
 
Zingen: ‘Licht, dat ons aanstoot’ (601) 
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- DOOPGEDACHTENIS - 
 
Lezing: Romeinen 6:3-4  (CB) 

3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn 

door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader 

uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.  
 
Uitgieten van het water in het doopvont  
 
Gebed: (BvL) 

God, 
ooit werd uit het diepe water 
de aarde geboren. 
Ooit werd Noach in de ark 
uit de grote vloed gered. 
Ooit trokken de kinderen van Israël 
door het water van de Rode Zee en van de Jordaan. 
Ook Jezus is gekomen naar het water — 
het Jordaanwater dat ons scheidt 
van het beloofde land. 
De afgrond heeft hij overbrugd: 
hij is ons vol vertrouwen 
voorgegaan naar de overkant. 
Wij bidden: laat voor ons 
dit water zijn 
als dat water waarin onze Heer 
tot in dodelijke diepte is afgedaald. 
Zend over dit water 
uw heilige adem, 
opdat elk die erin gedoopt werd 
met Christus opstaat 
tot nieuw leven. 
Amen. 
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Geloofsbelijdenis door allen uitgesproken: 
Ik geloof dat U, God, niet anders bent 
dan liefde en barmhartigheid. 
Gij kunt het niet verdragen 
als mensen lijden ondervinden. 
Gij hebt daarom Uw stem laten horen 
in het Goede Woord, 
het Woord dat ons op het spoor zet 
van liefde en menselijkheid. 
Ik geloof dat God 
het onophoudelijk verlangen is, 
dat er een einde zal komen aan alles 
wat de mens en deze aarde afbreekt. 
God wil dat er voedsel en vrede komt alle 
en doet een voortdurend beroep op ons mensen, 
dat wij barmhartig zijn voor elkaar. 
 
Ik geloof dat God niet als een heerser troont 
zoals aardse heersers en machten. 
Ik geloof dat God zich verborgen ophoudt 
in de stilte, in de lijdende mens. 
Ik geloof dat God ons aankijkt 
door de ogen van de mens naast ons 
die smeekt om liefde en barmhartigheid. 
 
Ik geloof dat God de Stem is 
die ons telkens weer roept om de mens te zijn 
van wie goedheid en medeleven uitgaat. 
Ik geloof dat God het vertrouwen in ons  
niet heeft opgegeven. 
Gods liefde is ons gegeven, 
om te leven in de Geest van liefde 
die opbouwt en alles nieuw maakt. 

 
(CB nodigt uit: we lopen langs het doopvont om onze eigen doop te vernieuwen, steken een 
ieder paaswake-kaarsje aan aan de Paaskaars en vormen een hoefijzer) 
  
terwijl we zingen: ‘Als alles duister is’ (598)  (herhalen) 
 
Zending en zegen (CB) 
a. AMEN  
 
Lied: ‘U zij glorie’ (634)    


