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Katharsis en gastzangers zingen enkele nummers uit Jesus Christ Superstar in arrangementen 
voor koor en combo en met nieuwe liedteksten 

Jeannau Jean Louis – piano, Rob Haans – basgitaar, Lex Emmen – percussie,  
Annemieke Haegens – dwarsfluit, Anne Swinkels – klarinet, Monique Emmen – saxofoon, 
Martin Hoondert, muzikale leiding 

Voorganger: Ds. Corine Beeuwkes-van Ede, Wilfred Achthoven (ovd), Tineke Koedijk (dvd), Kees 
Klok (koster), Els Baert (lector), Martin Vos en Bart de Geus (beamer) 

Welkom 

Stilte 

Ouverture 
Instrumentaal, koor zingt:  Hoor ons Heer, onze God, wij bidden U: laat ons niet alleen. 

Openingslied: Hosanna 
 
Hosanna, heysanna, sanna, sanna, ho, 
sanna hey, sanna ho, sanna. 
Hoor ‘ns Jezus, hey, wij doen met je mee, 
sanna ho, sanna hey, superster. 
 
Maan de mensen eens tot rust, 
want wij verwachten hier een opstand. 
Wat ik wil is: maak ze stil, 
zeg die mensen die daar staan 
dat ze maar beter kunnen gaan. 
Doe wat ik zeg, stuur ze nu weg. 
 
Hosanna, heysanna, sanna, sanna, ho, 
sanna hey, sanna ho, sanna. 
Hoor ‘ns Jezus, hey, wij doen met je mee, 
sanna ho, sanna hey, superster. 
 
Stop je geschreeuw en scheld niet op het 
volk. 
Wat je ook probeert, ze blijven zingen. 

Als alle tongen zwegen, zou er nog gezang 
zijn, 
want elke rots en steen kent nu dit lied.  
 
Hosanna, heysanna, sanna, sanna, ho, 
sanna hey, sanna ho, sanna. 
Hoor ‘ns Jezus, hey, wij doen met je mee, 
sanna ho, sanna hey, superster. 
 
Zing nu voor mij, maar niet voor mij alleen, 
zing ook voor jezelf, je bent gezegend. 
Er is nu niemand meer die Gods Rijk niet kan 
winnen, 
al ben je zwak of sterk, vitaal of dood. 
 
Hosanna, heysanna, sanna, sanna, ho, 
sanna hey, sanna ho, sanna. 
Hoor ‘ns Jezus, hey, wij doen met je mee, 
sanna ho, sanna hey, superster. 

 
Bemoediging  
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Lied om vergeving: Het land voorbij de berg (Melodie: Pilates Dream) 

De zon verschroeit mijn stappen 
op de vlakte achter mij. 
Ik ben alleen en enkel nog het zand 
is bij mij tot het eind. 
 
Mijn vrienden, achtergelaten, 
ik nam het water mee, 
ik was nog sterk, ik had meer kans alleen,  
zij waren mij tot last. 
 

Het land voorbij de berg 
zendt vogels in de lucht. 
Het leven wenkt mij,  
maar de rotsen zijn te steil 
voor slechts één man. 
 
Mijn vrienden, ik heb jullie nodig, 
dat zie ik nu pas in.  
Eén vraag rest nog: vergeven jullie mij,  
voor ik mijn ogen sluit? 

 
Gebed om aanwezigheid 

v We leggen voor Gods aangezicht 
al wat ons bezig houdt, 
beangstigt, ontmoedigt, 
wat ons verdriet doet, 
al onze pijn, 
onze gebrokenheid. 

 
Zingen: Hoor ons Heer, onze God, wij bidden U: laat ons niet alleen.  
 
v Wij leggen voor Gods aangezicht 

al wat wij verlangen, 
onze toekomstdromen, 
onze hoop en idealen. 

 
Zingen: Hoor ons Heer, onze God, wij bidden U: laat ons niet alleen.  
 
v Barmhartige God,  

zie ons hier, uw mensen, 
met onze angsten en onze verlangens. 
Sterk en bemoedig ons met uw ontfermende liefde, 
uw barmhartigheid als gave en opgave, 
alle dagen van ons leven. Amen. 

 
VERHALEN EN OVERWEGINGEN 
 
Inleiding op het thema: Met de schrik vrij…? 

Eerste lezing – Genesis 20:1 t/m 9 
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Projectlied (melodie LB 558) 

Kyrie (2x) – Kyrie eleison (2x) – Kyrie Eleison 
Hoeveel macht heb je als vrouw? 
Schuift je man uit angst met jou?  
“Als pion gebruikt hij mij…” 
Met de schrik komt Sara vrij. 
 

Kyrie (2x) – Kyrie eleison (2x) – Kyrie Eleison 
Met de schrik komen wij vrij! 
Van de machten worden wij 
vrijgemaakt het leven in 
door de Zoon die met ons ging 

Overdenking 

Instrumentaal door Combo: Gethsemane 

Lezing uit Marcus 10:32-34 

Zingen: Wie durft? (melodie: Everything is alright) 
 
Hij kwam voor ons allen 
en preekte de liefde, 
Hij moest daarvoor sterven –  
dat was zijn lot. 
Wie durft te beginnen? 
Wie durft het aan? 

En we zeggen: dat is al voorbij,  
dat gebeurde in een heel ver land. 
Deze tijd is modern, 
wordt voor niemand een kruis opgericht. 
(Wie durft te beginnen, wie durft te 
beginnen?) 

Leven wij in vrede? 
Tonen wij steeds liefde? 
Helpen wij de naaste,  
zoals Hij deed? 
Wie durft te beginnen? 
Wie durft het aan? 

Roepen wij nog steeds om Barrabas? 
Wijzen wij de mensenzoon nog af: 
‘Aan het kruis, aan het kruis 
met die man, Hij verstoort ons bestaan!’ 

(Wie durft te beginnen, wie durft te 
beginnen?) 

Ik durf te beginnen. 
Ik blijf niet meer wachten,  
al slaan ze mij aan het kruis. 
Vrede wil ik preken, 
leven vanuit liefde. 

Hij kwam voor ons allen 
en preekte de liefde, 
Hij moest daarvoor sterven –  
dat was zijn lot. 
Wie durft te beginnen? 
Wie durft te beginnen? 

Ik durf te beginnen. 
Ik blijf niet meer wachten,  
al slaan ze mij aan het kruis. 

Durf jij te beginnen? 
Blijf jij niet meer wachten,  
dan slaan wij jou aan het kruis.  

Vrede ondanks oorlog, 
liefde ondanks haten. 
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Leven wij in vrede? 
Tonen wij steeds liefde? 
Helpen wij de naaste,  
zoals Hij deed? 
Wie durft te beginnen? 
Wie durft het aan? 
Roepen wij nog steeds om Barrabas? 

Wijzen wij de mensenzoon nog af: 
‘Aan het kruis, aan het kruis 
met die man, Hij verstoort ons bestaan!’ 
(Ik durf te beginnen, ik durf te beginnen) 
 
Aan het kruis, aan het kruis met die man. 
Ik durf te beginnen, ik durf te beginnen.  

 
Meditatie  

Stilte 

Lezing uit Marcus 14:32-42 

Meditatie  

Stilte 

Lezing uit Marcus 14:43-50 

Meditatie  

Geloofsbelijdenis (melodie: Simon Zealotes) 
 
God geeft ons de aarde, 
Jezus maakt ons vrij, 
eeuwig leven biedt Hij ons, 
daarin geloven wij. (2x) 

God is altijd met ons, 
Hij is in ons midden. 
Zijn Geest geeft ons allen kracht, 
leert ons samen bidden. 

Er is één ding dat wij niet geloven: 
dat de wereld zomaar aan ons is gegeven, 
dat wij hier op aarde enkel wonen 
om geluk slechts voor ons zelf na te streven.  

God is altijd met ons, 
Hij is in ons midden. 
Zijn Geest geeft ons allen kracht, 
leert ons samen bidden. 

God geeft ons de aarde, 
Jezus maakt ons vrij, 

eeuwig leven biedt Hij ons, 
daarin geloven wij. (2x) 

God is altijd met ons, 
Hij is in ons midden. 
Zijn Geest geeft ons allen kracht, 
leert ons samen bidden. 

Er is één ding dat wij niet geloven: 
dat de wereld zomaar aan ons is gegeven, 
dat wij hier op aarde enkel wonen 
om geluk slechts voor ons zelf na te streven 
met de dood aan de einder van ons leven.  

Leven is meer dan je eigen wereld, 
als je Jezus’ voorbeeld volgt.  
Dan word je deel van Gods glorie,  
voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. 
Geluk voor de ander doet ons leven, 
voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. 
(herhalen). Amen.  

BIDDEN EN DELEN 
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Voorbede 
met acclamatie:  Hoor ons Heer, onze God, wij bidden U: laat ons niet alleen. 

Onze Vader (melodie: I don’t know how to love him) 
 
Onze Vader in de hemel, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk komt hier voor ons, 
uw wil geschiede hier op aard’,  
zoals ook in de hemel. 

Onze Vader in de hemel, 
geef ons brood alle dagen 
en vergeef ons onze schuld, 

zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergeven – dat bidden wij.  

Onze Vader in de hemel, 
leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwaad, 
want van U is het rijk en ook de kracht 
en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. Amen.  

 
Collecte 

Instrumentaal door combo: Heaven on their minds 

Slotgedachte 

Zegen  

Slotlied: Is de dood het einde? (melodie: Could we start again) 
 
Beeld van God hier op aarde, 
kracht die ons adem geeft 
en met ons leeft en werkt.  
Jij nam een beslissing: 
‘Naar Jeruzalem.’ 
Is de dood het einde? 

Jij maakte de mensen hoopvol. 
Nu voor de eerste keer 
laat jij ons in de steek. 
Hoe moet het nu verder, 
is het nu voorbij 
en is de dood het einde? 

Dat wil ik niet geloven, 
al maakt zijn dood ons bang 
en brengt ons in vertwijfeling. 
Want hoe moet het nu verder? 
Is dit nu het begin, 
of is dit toch het einde? 

Beeld van God hier op aarde, 
kracht die ons adem geeft 
en met ons leeft en werkt.  
Jij nam een beslissing: 
‘Naar Jeruzalem.’ 
Is de dood het einde? 

Dat wil ik niet geloven, 
al maakt zijn dood ons bang 
en brengt ons in vertwijfeling. 
Want hoe moet het nu verder? 
Is dit nu het begin, 
of is dit toch het einde? 

Is de dood het einde? 
Is dit het begin? 
Dit is het begin. 

 


