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Welkom 

Stilte       

Lied 275 ( 1,2,3,4) Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de ENE,  die ruimte maakt voor de lucht, opdat wij kunnen 

ademen, en voor het land, opdat wij daarop kunnen leven.  

A: Die ENE, die trouw blijft en nooit loslaat het werk dat Hij begon.  

V: Daarom mogen we blij zijn en rust en vrede ervaren.  

A: Dit mogen we zeggen, in vertrouwen op de Naam van de ENE,  omdat die Naam betekent: 

“Ik zal er zijn” 

Gebed om ontferming 

Lied: 463 (6,7,8) Licht in onze ogen 

Inleiding  

Openingsgebed 

Eerste lezing: (moderne versie) Psalm 107 (23-31) Storm en stilte 

lied Vuur van Matthijn Buwalda 

2e lezing: Mattheus 8 23- 27 

Lied: projectlied (Melodie lied 558)  

Als de Meester varend slaapt, 
wie is er dan nog die waakt? 
Wie voorkomt de averij? 
Met de schrik komen zij vrij. 
 

Met de schrik komen wij vrij! 
Van de golven worden wij 
teruggezet het leven in 
door de Zoon die met ons ging. 

Overweging 

Orgelspel  

Lied 935 (1,2,3) Je hoeft niet bang te zijn 

Voorbeden met Acclamatie: 368d : Houd mij in leven 

Collecte 

Slotlied:415 ( 1,2,3) Zegen ons algoede  

Zegen met gezongen ‘Amen’ (lied 431a) 


