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Welkom 
 
Stiltegebed 
 
Zingen: Psalm 100:1,2, uit de Psalmberijming 2021; Juich, heel de aarde, voor de Heer 
beamersheets via: https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-100  
    
Bemoediging en groet (op de beamer) 

v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v: Die ons gemaakt heeft tot zijn volk 
a: EN ZORGZAAM LEIDT ALS EEN HERDER. 
v: Zo blijft de Eeuwige trouw, 
a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. 
 
v: Met liefde, genade, vrede groet God ons 
a: IN VADER, ZOON EN GEEST. 
  AMEN 

 
Zingen: Psalm 100:3 uit de Psalmberijming 2021; Trek jubelend zijn poorten door 
beamersheets via: https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-100  
 
Kyriëgebed, met als gezongen acclamatie tussen de intenties: Lied 301j 
 
Glorialied: Lied 526:1,2,4; Juich voor de koning van de Joden 
 
Gebed bij de Schriften 
 
1e lezing: Jesaja 42:1-9 
 
Zingen: Lied 321: 1,2,3,5,7; Niet als een storm, als en vloed 
 
2e lezing: Matteus 3:13-17 en Handelingen 10:34-48 
 
Zingen: Lied 701; Zij zit als een vogel 
 
Verkondiging 
 
Instrumentaal 
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Zingen: Lied 533:1,2,3,4; Daar komt een man uit Nazaret.  
(Maar als refrein steeds het refrein van couplet 6, dat past qua tekst beter bij de lezingen, dan het 
refrein van couplet 1 t/m 5) 
 
Gebeden, stil gebed, gesproken Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 687; Wij leven van de wind. 
 
Wegzending en zegen (op de beamer) 

v: In ons hart en in ons huis 
a: DE ZEGEN VAN GOD. 
v: In ons komen en in ons gaan 
a: DE VREDE VAN GOD. 
v: In ons leven, op onze zoektocht, 
a: DE LIEFDE VAN GOD. 
v: Bij het einde, nieuw begin 
a: DE ARMEN VAN GOD  
    OM ONS TE ONTVANGEN, 
    THUIS TE BRENGEN. 

 
Zingen: ‘Amen’ (lied 431a) 
 
 


