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“God gaat mee, zelfs op de vlucht” 
 
Koster: Martin Vos 
Lektor: Annechien 
Ouderling: Marja Heinen 
Diaken: Tineke Koedijk  
Organist: Istvan Eperjesy 
Beamer: Bart en Martin 
 

Welkom 

Stilte         

Lied 477 : Komt allen tezamen 1,3,5 

Bemoediging en groet 

:V: Onze hulp is in de naam van de ENE,  die ruimte maakt voor de 

lucht, opdat wij     kunnen ademen,  en voor het land, opdat wij daarop 

kunnen leven.  

A: Die ENE, die trouw blijft en nooit loslaat het werk dat Hij begon.  

V: Daarom mogen we blij zijn en rust en vrede ervaren.  

A: Dit mogen we zeggen, in vertrouwen op de Naam van de ENE,  

omdat die Naam betekent: “Ik zal er zijn” 

Gebed om ontferming 

Na het gebed zingen we: lied 463 (6,7,8) Licht in onze ogen   

Lied 487 Eer zij God in onze dagen (1,2,3) 
Inleiding  

Openingsgebed 

Eerste lezing:  Voor jou, die ik niet kende   (zie onderaan) 

Lied afspelen: The answer my friend is blowing in the wind 

2e lezing: Mattheus 2 13-18 

Lied 502 Wij zingen door de tranen heen ( 1,2,3) 

Overweging 

Orgelspel  

https://www.youtube.com/watch?v=YlJeNTZwa_w&list=RDYlJeNTZwa_w&start_radio=1&pp=oAcB
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Lied 460: de nacht loopt ten einde (1,2,4) 

Voorbeden met Acclamatie: adem van God (368g)  

Onze Vader  ( gesproken) 

Collecte 

Slotlied: 416 Ga met God (1,2,3,4,)  

Zegen     
 

Voor jou, die ik niet kende   ( 1e lezing 28-12) 

Wat maakte dat je daar alleen  

bij deze boomstronk zat en lag, 

met wat spullen om je heen, 

zowel ’s nachts als overdag? 

Wat maakte dat je daar bestond 

bij die boomstronk aan ’t kanaal? 

Wat was het dat je hier dan vond, 

wat is jouw lied en jouw verhaal? 

Wie is op zoek op dit moment 

naar jou, wie mist je elke dag? 

Wie heeft jou door en door gekend 

En heeft jou ooit eens liefgehad? 

’t Spijt me zo, ‘k liep met m’n hond 

En zag jou liggen bij de boom. 

Ik weet niet wat ik ervan vond, 

Denk nu opeens: welke zoon? 

Of welke vader wordt gezocht, 

isschien ook welke broer of oom 

en weten zij wat jij daar zocht, 

daar in je eentje bij de boom? 


