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Liturgie voor Gedachteniszondag d.d. 23 november 2025 
m.m.v. Gerlies van der Jeugd (orgel), Theo Franx (saxofoon), cie Eredienst, Maria Coolen 
(solozang), Maartje Veninga (lector), Marion van Hoof (ovd), Tineke Koedijk (dvd), 
Martin/Alie Vos (beamer), Pieter Bijleveld (koster), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thema: ‘Hopeloos hoopvol’ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mededelingen 

Stilte 

Intochtslied (staande): ‘Zoekend naar licht’ (1005), vs.1, 2 en 5 

Begroeting en bemoediging 

Morgengebed (p.535 in het Liedboek) 

Inleiding op de dienst 

1e lezing: Deut.34:1 t/m 10 

Solozang: ‘When I am laid’ (Purcel)  

 
GEDENKEN 

Zoals elk mensenkind de adem ingeblazen krijgt bij geboorte en elk mensenkind de adem 
eens weer teruggeeft aan de Schepper, kun je het leven als een ademtocht beschouwen. 

 
Herinnering 

Wij gedenken hen die bij ons hoorden 
en in het afgelopen jaar gestorven zijn. 
Zij schonken ons hun aanwezigheid, 
liefde, vriendschap, wijsheid. 
Zij deelden hun leven met ons, 
en wij ook met hen, 
dagen en nachten, vreugde en pijn, 
voorspoed en tegenspoed. 
Vol herinnering zijn onze gedachten, 
vol droefheid, 
omdat hun aardse leven ten einde ging, 
vol dankbaarheid ook om wat zij ons gaven, 
gedurende de tijd dat zij bij ons waren. 
Wij geloven…. 
dat de namen waarmee wij hen kenden, niet vergeten raken; 
dat hun leven niet voor niets is geweest; 
dat de liefde sterker zal zijn dan de dood; 
en dat zij deel hebben aan Gods goedheid. 
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Filmpje van de gedachtenisstenen in stilteruimte 

 

Zingen: ‘Herinner U de namen’ (730), vs.1  

 

Noemen van de namen van de overledenen bij het aansteken van de gedachteniskaarsen, 
terwijl we na elke 4e naam zingen: ‘Licht dat terugkomt’. 
 

Marinus Arend (Rien) van Beek 14-10-2024 (1946-2024) 

Margaretha Wilhelmina (Greet) Spoelstra-van den Berg 10-11-2024 (1926-2024) 

Johanna Petronella (Hanneke) Verschuur-de Ridder 24-11-2024 (1937-2024) 

Adrianus Josephus Franciscus (Ad) van Os 24-11-2024 (1949-2024) 
 

Zingen: ‘Licht dat terugkomt’ 

 

Simon Trapman 05-12-2024 (1948-2024) 

Luurt Klaas (Luurt) Boonstra     2-1-2025 (1945-2025) 

Antje (Ans) Detillon-Klasens   06-1-2025 (1934-2025) 

Bernardus Johannes (Ben) Vermeeren   23-1-2025 (1930-2025) 
 

Zingen: ‘Licht dat terugkomt’ 

 

Antonius Theodorus Franciscus (Tonnie) van den Broek 25-1-2025 (1940-2025) 

Lena Maria (Leny) Schippers-Kwaak 12-02-2025 (1934-2025) 

Adam Pieter Martin (Ad) Caljé 25-03-2025 (1935-2025) 

Klaas Sandink 28-03-2025 (1949-2025) 
 

Zingen: ‘Licht dat terugkomt’ 

 

Dirk (Dick) van Dijk 02-05-2025 (1938-2025) 

Hiltje (Hilda) Jalink-Groenewold 23-05-2025 (1946-2025) 

Magtilda (Tilly) Offrein-Wessels 14-08-2025 (1936-2025) 

Angenieta Elizabeth (Anga) Vis-van Breda 21-08-2025 (1926-2025) 
 Extra kaars zonder naam: voor een ieder die we missen  
 

Zingen: ‘Licht dat terugkomt’ 
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Gelegenheid om kaarsen aan te steken door gemeente, terwijl we zingen: ‘Als alles duister 
is’ (598) 

 

Muziek: ‘Ik neem je mee’ (Gerard van Maasakkers) 

Vervolg 1e Lezing: Deut.34:10-12 en 2e Lezing: Genesis 1:1-5 

 
Zingen: ‘Perhaps love’  

Perhaps love is like a resting place 
A shelter from the storm 
It exists to give you comfort 
It is there to keep you warm 
And in those times of trouble 
When you are most alone 
The memory of love will bring you home 

Perhaps love is like the ocean 
Full of conflict, full of pain 
Like a fire when it's cold outside 
Or thunder when it rains 
If I should live forever 
And all my dreams come true 
My memories of love will be of you 

 
Overdenking  

 
Muziek: ‘Vocalise’ voor saxofoon en piano van Rachmaninov 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededeling van de diakonie 

Collecte – terwijl de muziek klinkt: Meditation voor fluit en piano van Paul Chatrou 

Slotlied: ‘Lied om zegen’ (ZZZ 25), vs.1, 2 en 5 

Zegen – Amen (431a) 

 

Na de dienst worden alle dia’s van de overledenen nogmaals getoond, terwijl de muziek 
klinkt van ‘Door de wind’ van Stef Bos 
https://www.youtube.com/watch?v=hnEM6Jm7fYE&list=RDhnEM6Jm7fYE&start_radio=1 

Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=hnEM6Jm7fYE&list=RDhnEM6Jm7fYE&start_radio=1

