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Thema: Wat heb jij in huis? 

m.m.v. Istvan (orgel), Bert v/d Niet (lector), Cathy en Margée (beamer), Marion van Hoof 

(ovd), Tineke en Diewerke (dvd),  Pieter Bijleveld (koster), zangkoor o.l.v. Joop van Stiphout, 

Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger) 

 

Welkom 

Stilte 

Lied: ‘Vol van verwachting’ 

         Eva’s lied 10        tekst  M.Kock-de Brijne 

            melodie E. Silcocks 

 

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 

 toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 

 herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 

 herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 

 die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 

3. Samengekomen om te gaan vieren 

 uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 

 dat warm en met liefde en licht is doorweven, 

 ons helpt om ons leven gestalte te geven. 

 Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
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Bemoediging en begroeting 

Drempelgebed  

Inleiding op de dienst 

Lezing: 2 Koningen 4:1 t/m 7 (uit: Bijbel in Gewone Taal) 

Lied: ‘Voor mensen die naamloos’ (647) 

Overdenking 

Orgelspel 

Voorbeden 

Stilgebed  

Mededelingen van de diakonie/collecte 

Tijdens het klaarmaken van de tafel zingen we: ‘Voor ieder van ons’ (388), vs.1 en 3 

Tafelgebed (gezongen): ‘Die naar menselijke gewoonte’ (Huub Oosterhuis) 

Vredegroet, daarna vormen we een kring 

Tijdens het delen van brood, lied: ‘Behoed mij o God’ (16b) 

Tijdens het delen van wijn, lied   : ‘Bless the Lord, my soul’ (103e) 

Slotlied: ‘Ga maar gerust’ (mel.Finlandia) 

Zegen 

Zingen: ‘Amen’ (431a) 

 

 


