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m.m.v. Istvan Eperjesey (orgel), Kees KLok (lector), Margee en Cathy (beamer), Hans Mulder (ovd), 
Tineke Koedijk (dvd), Martin Vos (koster), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger) 

Welkom 

Stilte 

Lied: ‘Met nieuwe woorden’ (ZZZ 102) Mel. van lied 362 (Hij die gesproken heeft) 

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken as een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
ank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 

Bemoediging en begroeting 

Lied (drempelgebed): Wees de grond onder mijn voeten (ZZZ 183, Mel. Lied 146) 

1. Wees de grond onder mijn voeten, 
wees het dak boven mijn hoofd; 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd. 
Wees de bron waaruit ik put 
liefde, vrede en geluk. 

2.  Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat; 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat. 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is. 

3.  Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand. 
Inspireer ons dag aan dag 
met Uw Geest en geef ons kracht. 

Inleiding op de dienst 



Liturgie Helmond 
24 augustus 2025 

 

Lezing: Genesis 27:1 t/m 41 

Muziek: ‘Ik wou dat ik jou was’ (Veldhuis en Kemper) 
https://www.youtube.com/watch?v=m0r9zsHZ5ZU&list=RDm0r9zsHZ5ZU&start_radio=1 

Overdenking 

Orgelspel 

Lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (833) - mantra 

Gebeden, acclamatie: ‘Kom adem ons open’ 

 

Stilgebed en Onze Vader (gesproken) 

Mededelingen van de diakonie/collecte 

Slotlied: ‘Waar mensen vrienden zijn in God’ – mel. lied 753 (Er is een land van louter licht) 

Waar mensen vrienden zijn in God, 
waar leven wordt gedeeld, 
waar grenzen opgebroken zijn, 
daar wordt een mens geheeld. 

Waar U bij ons uw intocht houdt, 
waar licht is, nieuwe groei, 
waar de lentemorgen zich ontvouwt, 
daar komt een mens tot bloei. 

Waar niemand vreemd of vijand is, 
waar vrede ieder bindt. 
waar het recht de laatste woorden spreekt, 
daar wordt de mens Gods kind. 

Zegen 

Zingen: ‘Amen’ (431a) 

https://www.youtube.com/watch?v=m0r9zsHZ5ZU&list=RDm0r9zsHZ5ZU&start_radio=1

