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Thema: Antwoord op alle vragen…? 

 

Woorden van Welkom, Mededelingen  

Aanvangslied 316: 1 en 2, Het woord dat u ten leven riep 

Bemoediging en Groet 

v: Onze hulp is in de naam van de ENE,  
die ruimte maakt voor de lucht, opdat wij kunnen ademen,  
en voor het land, opdat wij daarop kunnen leven. 

a: Die ENE, die trouw blijft en nooit loslaat het werk dat Hij begon. 

v: Daarom mogen we blij zijn en rust en vrede ervaren. 

a: Dit mogen we zeggen, in vertrouwen op de Naam van de ENE,  
omdat die Naam betekent: “Ik zal er zijn” 

 Amen 

Lied 316: 4 Het woord van liefde, vrede en recht 

Drempelgebed  

Gebed om Ontferming   

Glorialied 283: 4 en 5 Laat uw dauw van vrede dalen  

Eerste lezing, Woorden van Augustinus, uit De Civitate Dei,  

Over de rechtvaardigheid van oorlog:  
Zo wordt er dan gezegd, de wijze zal toch rechtvaardige oorlogen voeren. 
 ‘Alsof een mens niet, wanneer hij zich herinnert dat hij een mens is, 
het veeleer betreuren zal,dat hij met de noodzakelijkheid van rechtvaardige oorlogen 
 te maken krijgt! Waren ze niet rechtvaardig, dan hoefde hij ze immers niet te voeren 
en zouden er dus voor de wijze geen oorlogen zijn. 
Het is namelijk de ongerechtigheid van de tegenpartij die de wijze ertoe dwingt  
rechtvaardige oorlogen te voeren. En die ongerechtigheid moet door een mens  
in ieder geval betreurd worden, omdat het een ongerechtigheid van mensen is, 
ook al bracht zij geen enkele noodzaak tot oorlog voeren met zich mee. 
Iedereen echter die oorlogen zonder zielsverdriet ondergaat of overdenkt, 
verkeert zeker in een veel diepere ellende door te menen dat hij gelukkig is: 
hij meent dat dan omdat hij zelfs zijn menselijk gevoel heeft verloren’. 
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Lied 994, 1, 2 en 3 ‘Voor hen die ons regeren’ 

Tweede lezing, Lucas 10: 25-37 

Lied 647, 1 en 3 ‘Voor mensen die naamloos’ 

Overweging 

Orgelspel 

Lied (mp3) Dit ene weten wij Henriëtte Roland Holst/Mariëtte Harinck  

 

Woorden van Gebed, Stil Gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied ‘Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede’, Huub Oosterhuis/ mel. Liedboek 868  

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 

dromen van vluchten en doden en huiv’rend 
ontwaken. 

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij 
groeten. 

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede 
ontmoeten. 

Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten.  

 

 

 

Woorden van Zegen - Amen 


