
Liturgie Helmond 
20 april 2025 

 

Paasmorgen 2025,  

Thema: ‘Hij is hier niet…!’ 

m.m.v. Gerlies (orgel), Anne Sophie Gerards (viool), Cantimond o.l.v. Joop, Ad (piano), Theo 

(fluit), Corrie (ovd), Margee (dvd), Corrie (koster), Maartje (lector), Margee/Cathy (beamer), 

Corine Beeuwkes- van Ede (voorganger) 

(voor de dienst kunnen bloemen in het kruis worden gestoken) 

Welkom  

Stilte 

Lied: ‘Tussen waken , tussen dromen’ (631) (koor en gemeente), vs.1 (k), 2 en 3 (a), 4 (k) 

Begroeting   

Orgelspel met viool: ‘Erbarme Dich’ 

Koor en gemeente: Kyrië en gloria (Taizé) 

Inleiding op de dienst  

1e Lezing: Genesis 3:8 t/m 10 

Koor: ‘In het licht’ 

2e Lezing: Johannes 20:1 t/m 18 

Lied: ‘Lied van het nieuwe begin’ (Mel. gezang 221 uit LvdK) 

Blijf niet staren als versteend verleden 

als voltooid verleden tijd. 

Blijf niet stilstaan, als de dood voor ’t heden 

op het ergste voorbereid. 

Sta maar op en durf gerust te leven, 

sta maar op en durf jezelf te geven, 

ga de weg naar al wat leeft 

als een mens die toekomst heeft. 

Zo zegt God: Ik ga iets nieuws beginnen. 

Mens sta op en kom aan ’t licht. 

Zo zegt God: nieuw maak Ik alle dingen, 

open jou een vergezicht. 

Sta maar op, de toekomst is begonnen, 

wees niet bang, de dood wordt overwonnen. 

Leef nu maar de dood voorbij, 

leef nu maar, jij kind van Mij! 

Overdenking  



Liturgie Helmond 
20 april 2025 

 

Orgelspel met viool 

Koor: ‘He is risen’ 

Dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie: ‘Licht dat terugkomt’ 

 

Zingen: Onze Vader verborgen (koor en gemeente) 

Mededelingen van de diaconie 

Terwijl het kruis naar buiten wordt gedragen, zingen we: 

Lied: ‘De steppe zal bloeien’ (608) 

Zegen – gesproken ‘amen’ 

Koor en gemeente: ‘U zij de glorie’ (634)  


