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Liturgie voor zondag 5 januari 2025: ‘Blijf je verwonderen!’ 
 
m.m.v.  Alex Bron (orgel), Maartje Veninga (lector), Jan Schutten (ovd), Tineke Koedijk (dvd), 
Pieter Assies (koster), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger) 

 
Welkom 

Stilgebed 

Zingen: ‘Dank U’ (218) 

Bemoediging en groet 

Zingen: ‘Zie de zon, zie de maan’ (8b) 

Morgengebed 

Glorialied: ‘Eer zij God in onze dagen’ (487), vs.1  

Inleiding op de dienst 

1e lezing: Genesis 15:1 t/m 6 

Zingen: ‘Soms is in de wolken iets van God’ (Mel. van lied 116) 

Soms is er in de wolken iets van God, 
iets wonderlijks, als door Zijn hand geschreven, 
een regenboog – dat Hij behoedt ons leven. 
Soms is er in de wolken iets van God. 
 
Soms is er in ons leven iets van God, 
soms komen wij tot onverwachte dingen 
en lopen dan als kind’ren blij te zingen. 
Soms is er in ons leven iets van God. 
 
Soms is er in de wereld iets van God, 
iets onverwachts – als mensen vrede sluiten, 
elkaar tot hulp en niemand staat er buiten. 
Soms is er in de wereld iets van God. 

 
Soms is er in de wereld iets van God, 
alsof Hij spreekt: Ik zal niet van je wijken 
in angst en zorg – je zult dan niet bezwijken. 
Soms is er in de stilte iets van God. 
 



Liturgie Helmond 
5 januari 2025 

 

2e lezing: Matteüs 2:1 t/m 12 

Muziek: ‘De weg’ (Stef Bos) 

Overdenking 

Zingen: o Heer, uw onweerstaanbaar woord’ (723), vs.2 

Afkondiging van overlijden + toezingen ‘Laten wij dan nu verzorgen’ 

Gebeden; acclamatie ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ (368g) 

Zingen: ‘Onze Vader’ (1006) 

Uitleg van de liturgische kleden 

Collecte 

Slotlied: ‘Ga dan op weg’ (mel. van lied 868) 

1. Ga dan op weg en laat hoop 
en verwachting je leiden 
ook al zijn pijn en verdriet 
door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd 
ga en vertrouw op de Geest 
die je van angst zal bevrijden. 
 

2. Ga dan op weg en ontmoet 
op je weg medemensen. 
Doe aan een ieder al wat jij 
jezelf toe zou wensen. 
Dan onder ’t gaan 
zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen. 

Zegen  

Zingen: vs. 3 

3. Ga dan op weg en schud af 
al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek wat vandaag 
nog voor jou is verborgen. 
Houd op het Licht 
altijd je ogen gericht 
dat zal je kracht zijn voor morgen. 


