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Kerstmorgen  2024: ‘Kerstverlichting’  
 
m.m.v.  ‘Cantimond’ o.l.v. Joop van Stiphout, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (fluit) , Istvan 
Eperjesy (orgel), Corrie Meijer (ovd en koster), Tineke Koedijk (dvd), Bert v.d. Niet (lector), 
Bart de Geus en Cathy Erbrink (beamer), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger) 

 
Koor: ‘The shepherd’s Pipe carol’ 

Welkom  

Koor en gemeente: ‘Komt allen te samen’ (477), vs.1, 3 en 4 

Begroeting 

Kyriëgebed – koor zingt: ‘kyrië’ 

Koor en gemeente: Gloria (Taizé) - canon 

Inleiding op de dienst 

Lezing: Genesis 1:1 t/m 5 

Zingen: ‘De dag gaat open’ (217), vs.1 t/m 3 

Het kerstverhaal met de zandtovenaar 

Zingen: ‘Wij staan aan een kribbe’(503) 

Korte overdenking 

Orgelspel 

Koor: ‘O come Emmanuel’ 

Dankgebed en voorbeden met acclamatie: ‘Licht dat terugkomt’ 

 

Koor en gemeente: ‘Onze Vader verborgen’ 

Collecte 
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Zingen: ‘Een wereld zonder oorlog’ (mel. van God rest ye merry gentlemen) 

Een wereld zonder oorlog is 
een haast ondenkbaar iets. 
Een kerstbestand is ’t uiterste 
en verder doet men niets. 
Het Ene land na ’t andere is altijd oorlogshaard. 
Ook na Kerstmis graag vrede op aard, vrede op aard. 
Ook na Kerstmis graag vrede op aard. 

Met Kerst bidt men om vrede 
voor ’t vieren van dit feest. 
De meeste legers luisteren 
maar dan is ’t mooi geweest. 
’t Bereik van echte vrede lijkt nooit lang de moeite waard. 
Maar ook daarna graag vrede op aard, vrede op aard. 
Ook na Kerstmis graag vrede op aard. 

Zegen – gesproken Amen 

Koor en gemeente: ‘Ere zij God’ 

 

 


