
Liturgie Helmond 
24 november 2024 

 

m.m.v. Cantimond o.l.v. Joop Stiphout, Ad Brouwers (piano), Theo Franx (fluit), 

Istvan Eperjesy (orgel), Kees Klok (koster), Annechien van Haeringen (lector), 

Marion van Hoof (ovd), Tineke Koedijk (dvd), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger) 

Gedachteniszondag, thema: ‘Voor alles is een tijd’ 

Koor: ‘Dat verlangen dat maar blijft’ 

Welkom 

Stilte 

Intochtslied (staande): ‘Licht dat ons aanstoot’ (601) 

Bemoediging  

Koor: ‘Lied van het lied’ 

GEDENKEN 

Zoals elk mensenkind de adem ingeblazen krijgt bij geboorte en elk mensenkind de adem 

eens weer teruggeeft aan de Schepper, kun je het leven als een ademtocht beschouwen. 

Herinnering 

Wij gedenken hen die bij ons hoorden 

en in het afgelopen jaar gestorven zijn. 

Zij schonken ons hun aanwezigheid, 

liefde, vriendschap, wijsheid. 

Zij deelden hun leven met ons, 

en wij ook met hen, 

dagen en nachten, vreugde en pijn, 

voorspoed en tegenspoed. 

Vol herinnering zijn onze gedachten, 

vol droefheid, 

omdat hun aardse leven ten einde ging, 

vol dankbaarheid ook om wat zij ons gaven, 

gedurende de tijd dat zij bij ons waren. 

Wij geloven…. 

dat de namen waarmee wij hen kenden, niet vergeten raken; 

dat hun leven niet voor niets is geweest; 

dat de liefde sterker zal zijn dan de dood; 

en dat zij deel hebben aan Gods goedheid. 

Zingen: ‘Vergeet niet hoe wij heten’ (731), vs.1 en 2 

We noemen de namen van de overledenen uit het afgelopen kerkelijk jaar bij het aansteken 

van de kaarsen, terwijl we na elke 4e naam zingen: ‘Als alles duister is’ (598) 
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2023: 
19-11-2023 Jacob Arie den Hoed 
30-11-2023 Antonia Johanna Gerardus van der Kuylen-Mollemans 
13-12-2023 Albertus Marinus de Glas  
23-12-2023 Teuntje van der Zouwen – van Dorrestein 

Zingen: ‘Als alles duister is’    

2024: 
13-1-2024 Maria Los-van Huizen 
16-1-2024 Derk Egbert Buter 

7-2-2024 Willem Vedder 
2-3-2024 Trudi Boender-de Goede 

Zingen: ‘Als alles duister is’   

15-4-2024 Ackley Gwimba Adeya 
19-4-2024 Pieter Jan van Dooren 
10-5-2024 Julia Verhallen 
18-6-2024 Katriena Jantje Eisma-Kamerling 

Zingen: ‘Als alles duister is’   

25-6-2024 Bertha Jeanne te Velde - Brasz 

28-8-2024 Marinus Gijsbertus Andreas Sanders 
5-9-2024 Erhard Hendricus Frans Baert 

16-10-2024 Maatje Cornelia Vree-Quist 

Extra kaars:  voor hen die hun leven hebben verloren in een strijd voor vrede en recht 

Zingen: ‘Als alles duister is’   

Uitnodigen van de gemeente om een kaarsje aan te steken. 

Inleiding op de dienst: 

Lezing: ‘Alles op zijn tijd’ (naar Prediker 3 van Karel Eykman) 

Zingen: ‘Tijd van vloek en zegen’ (845) 

Gedicht ‘Uitgezwaaid’ van Merel Morre  (Marja Heinen) 

Overdenking  

Koor: ‘Wonder’ 

Voorbeden met acclamatie ‘Houd mij in leven’ ( 368d), stil gebed –  

koor en gemeente: Onze Vader verborgen  

Mededeling van de diaconie en Collecte 

Zingen: ‘Ga maar gerust’ (Mel. Finlandia) 

Zegen  

muziek ‘Circle of life’ van Elton John, waarbij de foto’s van de overledenen worden getoond. 
Hierna worden de nabestaanden uitgenodigd om de steen op te halen. 


