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Liturgie voor Dankdag op 3-11-2024: ‘Een ander perspectief’ 

m.m.v. Alex Bron (orgel), Corrie Meijer (koster en ovd), Margée Teunissen en Koenja van Dijk (dvd), 
Els Baert (lector), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger) 

 

Welkom 

Stilte 

Zingen: ‘Zie de zon’ (8b) 

Bemoediging  

Kyriëlied: ‘Earth’ van Lakshmi 
https://www.youtube.com/watch?v=3sX_9IRkUaE&ab_channel=Petrusinhetland 
 

Glorialied: ‘Dank, dank nu allen God’(704), vs.1 

Inleiding op de dienst 

Lezing uit Job 38:1 t/m 21 (Gewone Taal) 

Zingen: ‘Geen taal bij machte U te meten’ (850) 

Korte overdenking 

Orgelspel 

Gebed met acclamatie: ‘Adem van God’ (368g) 

Mededelingen diakonie + collecte 

(diakenen halen servetten van het brood af en komen naast voorganger staan) 

Lezen van het tafelgebed ‘Wij danken U, Eeuwige’ (naar p.293-296 uit Dienstboek)  

Wij danken U, Eeuwige, 
dat U een God van mensen bent, 
dat U zich niet geschaamd hebt 
onze God genoemd te worden, 
dat U ons kent bij onze naam, 
dat U de wereld in uw handen houdt. 
Want daarom hebt U ons geschapen 
en daartoe ons geroepen in dit leven, 
dat wij met U verbonden zouden zijn, 
uw mensenvolk op deze aarde. 
Gezegend bent U, 
de schepper van al wat bestaat, 
gezegend bent U 
die ons de ruimte hebt gegeven 
en tijd van leven, 

https://www.youtube.com/watch?v=3sX_9IRkUaE&ab_channel=Petrusinhetland
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gezegend bent U 
om het licht van onze ogen 
en om de lucht die wij ademen. 
U danken wij voor heel de schepping, 
voor alle werken van uw handen, 
voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 
door Jezus Messias. 
 
Wij danken U, Eeuwige, 
omwille van Jezus Messias, 
die U geroepen en gezonden hebt 
om ons te dienen en te verlichten, 
om aan de armen uw koninkrijk te brengen, 
om aan gevangenen verlossing te melden, 
om voor ons allen en voorgoed 
het evenbeeld te zijn en de gestalte 
van uw mildheid en uw trouw. 
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens 
die alles heeft volbracht wat menselijk is, 
ons leven, onze dood, – 
en zich met hart en ziel  
gegeven heeft aan deze wereld. 
 
Want in de nacht waarin hij werd overgeleverd, 
heeft hij het brood in zijn handen genomen. 
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, 
hij heeft U dank gezegd, 
het brood gebroken 
en het aan zijn vrienden uitgedeeld 
met de woorden: 

Neemt en eet. 
          Doet dit tot mijn gedachtenis  
Zo nam hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Neemt en drinkt.  
Telkens als jullie deze beker drinken, 
zullen jullie het doen tot mijn gedachtenis. 

 
a. Als wij dan eten van dit brood 
    en drinken uit deze beker, 
    verkondigen wij zijn dood  
    totdat hij komt. Maranatha! 
 
Wij smeken U, 
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zend over ons uw heilige Geest, 
en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is, 
een nieuw gezicht. 
Laat er toch vrede zijn 
overal waar mensen wonen, 
de vrede die U ons hebt toegezegd, 
die machtiger is dan alle geweld, 
uw vrede als een band, 
een nieuw verbond tussen ons allen, 
de levenskracht van Jezus Messias 
hier in ons midden. 
Dan zal uw naam geheiligd zijn, 
Eeuwige, 
door hem en met hem en in hem, 
overal op aarde 
en in uw gemeente, 
dit uur en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet, waarna we een kring vormen 
 
Delen van brood, terwijl we zingen:  

- ‘Behoed mij o God’ (16b) 

Delen van wijn, terwijl we zingen: 

- ‘Prijs de Heer, mijn ziel’ (lied 103e) (Nederlandse vertaling!) 

Dankgebed  

(hierna worden de bekertjes opgehaald - organist speelt voorspel op het slotlied, pas als diakenen 
klaar zijn, zingen we het slotlied) 

Slotlied: Wij die met eigen ogen (Mel. lied 562) 

Wij die met eigen ogen 
de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend 
ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden 
en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, 
dat wij die mensen zijn. 
 
Wij die nog mogen leven 
van hoop en vrees vervuld, 
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aan machten prijsgegeven 
aan meer dan eigen schuld, 
wij die God weet hoe verder 
tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen 
het recht van vuur en zwaard. 
 
Dat wij toch niet vergeten 
waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten 
opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen 
de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde 
nog kans op redding heeft. 
 
Zegen; zingen ‘Amen’ (415), vs.3 

 


