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Vredeszondag 
Voorganger: ds Swinkels-Braaksma, gelezen door Kees Klok 
Thema: Kom, kom, wie je ook bent. 
 
Welkom  
 
Stiltegebed 
 
Aanvangslied 280: 1, 4 en 7, ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
Votum en groet 
 
Antwoordlied 833: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (2 keer) 
 
Inleiding op de dienst en gebed 
 
Zingen uit: Zangen van zoeken en zien, lied 93: 1 en 2, ‘Dit huis is een huis’ 
 
 

 
 
 
Eerste lezing: Genesis 18: 1-8 
 
Zingen lied 388: alle verzen, ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 
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Tweede lezing: 1 Korintiërs 12: 14-26 
 
Zingen: 973: 1, 2 en 3, ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 
 
Gedicht: ‘Kom, kom’ (Rumi) 
Kom, kom wie je ook bent 
Schande is hier onbekend 
Al zwoer je duizend eden 
die je keer op keer weer brak. 
Kom, kom, wie je ook bent. Schande is hier onbekend. 
Al zwoer je duizend eden, die je keer op keer weer brak. 
Kom, blijf komen, kom. 
Dolende, ootmoedige, onthechte vreemdeling, kom. 
Kom, kom, wie je ook bent. 
Zwerver, minnaar, liefhebber van het heengaan. Het maakt niet uit. 
Wij zijn geen karavaan van de wanhoop. 
Kom, al heb je je belofte al duizend keer gebroken. 
Kom, kom, kom opnieuw, kom….. 
 
Luisterlied:’….en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land’ (Liedboek 997) 
https://youtu.be/BhJqrRMB7dg 
 
Overweging 
 
Stilte en muziek 
 
Voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
Bloemengroet en inzameling van de gaven 
 
Slotlied 419: alle verzen, ‘Wonen overal’ 
 
Uitzending en zegen 
 
Antwoordlied 421: ’Vrede voor jou’ 
 

https://youtu.be/BhJqrRMB7dg

