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Stille Zaterdag 2024 
m.m.v. cie eredienst (lector), Marja Heinen (ovd), Koenja van Dijk (dvd),  Martin/Alie Vos (beamer), Corry 
Meijer (koster), Gerlies van der Jeugd (orgel), Bernadette van Litsenburg en Corine Beeuwkes 
(voorgangers) 
 
 
Stilte 
 
Muziek: ‘Schöpfung’ van Haydn 
 
Stem: Waarom is deze avond anders dan andere avonden??   (Netty) 
v. Dit is de avond waarin het levenslicht 

het doodse donker heeft verdreven. 
 
Lied: ‘Licht, dat terugkomt’ (uit  de Graankorrel) – 3x 
 
Lezing: Exodus 14: 19 t/m 30 (Bernie) 
 
Stem: Waarom is deze avond anders dan andere avonden?? 
v.  Dit is de avond waarin het woeste water een pad naar de toekomst werd.  

Dit is de avond waarin geknechte mensen bevrijd werden uit hun slavernij  
en een uitgang vonden naar het land van belofte. 

 
Zang: ‘I shall see’ (van Michael John Trotta) 
 
Lezing: Ezechiël 37:1-14 (Marja) 
 
Lied: ‘Ontwaak, gij die slaapt’ (596) refrein (allen), vs.1 en 2 gesproken, refrein (allen) 
 
Lezing: Matteüs 14:22 t/m 33 (BvL) 
 
Stem: Waarom is deze avond anders dan andere avonden?? 
v.  Dit is de avond waarin klinkt: wees kalm, ik ben het, wees niet bang. 

De avond waarin klinkt dat we ook in de chaos niet alleen zijn. 
Tegen het duister het Licht van Christus. 

 
Binnendragen van de Paaskaars, terwijl we zingen: ‘Licht, licht overal licht’ (herhalen)   
 
Stem: Waarom is deze avond anders dan andere avonden?? 
v.  Dit is de avond waarin het Licht van het Leven over ons op gaat  
a.  LATEN WE JUICHEN IN DEZE AVOND !! 
 
(licht aan, wisselen van kleur!) 
 
Lezing: Matteüs 28:1 t/m 10  (klokken luiden) (CB) 
 
Lied: ‘Ik zeg het allen’ (642), vs.1, 2, 6 en 8 
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                              - DOOPGEDACHTENIS - 
 
Lezing: Romeinen 6:3-4 (BvL) 
 
Uitgieten van het water in het doopvont  
 
Gebed: (BvL) 
God, 
ooit werd uit het diepe water 
de aarde geboren. 
Ooit werd Noach in de ark 
uit de grote vloed gered. 
Ooit trokken de kinderen van Israël 
door het water van de Rode Zee en van de Jordaan. 
Ook Jezus is gekomen naar het water — 
het Jordaanwater dat ons scheidt 
van het beloofde land. 
De afgrond heeft hij overbrugd: 
hij is ons vol vertrouwen 
voorgegaan naar de overkant. 
Wij bidden: laat voor ons 
dit water zijn 
als dat water waarin onze Heer 
tot in dodelijke diepte is afgedaald. 
Zend over dit water 
uw heilige adem, 
opdat elk die erin gedoopt werd 
met Christus opstaat 
tot nieuw leven. 
Amen. 
 
Lied (staande): ‘Wij geloven één voor één’ (344) 
 
(we lopen langs het doopvont om onze eigen doop te vernieuwen en vormen een kring) 
  
(Delen van het Licht) terwijl we zingen: ‘Als alles duister is’ (598)  (herhalen) 
 
Zending en zegen 
v. Matteüs 28:19 en 20    (CB) 
 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
a. AMEN  
 
Lied: ‘U zij glorie’ (634)    
 


