
Liturgie Helmond 
29 maart 2024 

Goede Vrijdag  
m.m.v. Istvan Eperjesy (orgel), Marja Heinen (ovd), Margee Teunissen (dvd), Luurt Boonstra 
(koster), Kees Klok (lector), Cathy/Allard (beamer), Pieter Flach en Corine Beeuwkes-van Ede 
(voorgangers) 
 
stilte  
 
Drempelgebed  

v. Eeuwige wees ons genadig 
a. OP U HOPEN WE 
v. Wees onze sterkte, iedere dag, 
a. OOK ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD. 

 
Lezen: coupletten van Psalm 22a en zingen: refrein (a) 
 
Als kyriegebed steken we kaarsen aan in de puinhoop en zingen we:  
‘Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden’ (Taizé) 
 
Muziek: introductie (uit: Via crucis – Frans Liszt) 
 
Afbeeldingen 1 t/m 3 
Orgelmuziek 
Afbeeldingen 4 t/m 6 
Orgelmuziek 
Afbeeldingen 7 t/m 9 
Orgelmuziek 
Afbeeldingen 10 t/m 12 
 
Muziek: ‘Jesus wird vom Kreuz genommen’ (uit: Via Crucis – Frans Liszt) 
 
Gebed bij het kruis (Janneke Nijboer in ‘Op vleugels van verwondering’) 

Bij het kruis 
mogen wij 
schuilen, 
verbergen, 
dicht tegen Je aan, 
met mijn pijn, 
met haar verdriet, 
met zijn eenzaamheid, 
met onze wanhoop. 
Op de plek waar 
Jij het meest 
geleden hebt. 

 
In het zuchten van 
Jouw laatste adem 
hoor ik een breekbaar: ‘Ja.’ 
 
Dan begint het bidden, 
noemen naam voor naam, 
van wie even moeten schuilen, 
dicht tegen Jou aan. 
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Nou, ik moet mijn laatste woord zeggen, dus ik zal dat doen. Wat kan ik eigenlijk zeggen, 
edelachtbare? Zal ik praten over God en verlossing? Lekker pathetisch? Het punt is: ik ben 
een religieus persoon. Ik word er vaak mee gepest; mijn omgeving bestaat vooral uit 
atheïsten. Ik was er vroeger ook een, behoorlijk militant zelfs. 
 
Maar nu ben ik een religieus persoon en dat helpt me enorm bij wat ik doe. Het maakt alles 
veel, veel gemakkelijker. Ik pieker minder, ik heb minder dilemma’s in mijn leven – omdat er 
een boek is dat min of meer precies beschrijft wat ik in welke situatie moet doen. Natuurlijk is 
het niet altijd gemakkelijk om je eraan te houden, maar over het algemeen probeer ik het. En 
dat is waarschijnlijk de reden waarom het voor mij gemakkelijker is dan voor vele anderen 
om politiek te bedrijven in Rusland. 
 
Ik vind het niet leuk om hier te zijn, maar ik heb geen spijt van hoe het gelopen is. Omdat ik 
alles goed deed. Ik voel zelfs een soort voldoening omdat ik in een moeilijke tijd heb gedaan 
wat de geboden me zeiden (Navalny in Trouw). 
 
Draag ons samen door het donker, 
ga ons voor, Jij helder licht. 
Wees voor ons de deur naar morgen, 
waar het leven als nieuw begint.  
 
Stilte (5 min.) 
 
Lied: ‘Blijf mij nabij’ (RKversie) 
1. Blijf mij nabij wanneer het avond is, 
wanneer het licht vergaat in duisternis, 
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet 
bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet. 
 
2. Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord. 
Wijs mij de weg en leid mij veilig voort, 
blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief o Heer, verlaat mij niet. 
 
3. Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht 
dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 
 

In stilte verlaten we de kerk 


