
Liturgie Helmond 
24 maart 2024 

Palmpasen 
m.m.v.  Istvan Eperjesy (orgel), Corrie Meijer (koster), Hans Mulder (ovd), Netty Prins (dvd), 
Martin/Alie Vos (beamer), Marion Achthoven (lector), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger) 
 
Thema:   ‘LIEVER KWIJT DAN RIJK !’ 
 
Woord van welkom 
 
Stilgebed 

Zingen: ‘Dit is een morgen’ (216) 

Bemoediging en groet                                               (hierna gaan we zitten)  
 
Bijbelverhaal over de intocht  (uit: Kijkbijbel) 

Zingen: Projectlied (mel. van lied 561) 

Hier staan wij oog in oog met hem, 
met Jezus, in Jeruzalem. 
Hier komt hij lijdend aan het woord, 
wordt zo de stem van God gehoord? 
 
Hij komt eraan, wij zingen blij! 
Maakt hij ons allemaal nu vrij? 
Wij leggen onze jassen neer, 
zingen Hosanna, telkens weer!       (hierna gaan de kinderen weg) 
 
Inleiding op de dienst 

Lezing: Jesaja 58:1 t/m 7 

Muziek: ‘Niet van deze wereld’ (Stef Bos)  

Overdenking 

Meditatief orgelspel 

Gebeden – acclamatie: ‘Kom, adem ons open’ 

 



Liturgie Helmond 
24 maart 2024 

Lied: Onze Vader (1006) 

Collecte 

Kinderen komen terug in optocht, terwijl we zingen: ‘Hosanna, hosanna, we maken een rij’ 

Hosanna, hosanna, 
We maken een rij 
Hosanna, hosanna, 
Want de Koning komt voorbij! 
 
Refrein: Gezegend is Hij die komt in de naam 
                die komt in de naam van de Heer (2x) 
 
Hosanna, hosanna, 
Hij rijdt door het land 
Hosanna, hosanna, 
Neem een palmtak in je hand! 
 
Refrein 
 
Hosanna, hosanna, 
De vijand opzij! 
Hosanna, hosanna, 
En dan eindelijk weer vrij! 
 
Refrein 
 
Hosanna, hosanna, 
We maken een troon 
Hosanna, hosanna, 
Het wordt allemaal sjaloom! 

Refrein 

Slotlied:  ‘In de bloembol is de krokus’ (982) 

Zegen  

Zingen: Amen (431a) 

 


