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Tussen hoop en vrees, vieringen over hel, hemel en aarde. 
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Liturgie Helmond 
4 februari 2024 

Welkom 

Intochtslied: 527: 1,2,3 

Drempelgebed 

Zingen 527: 4,5 

Kyriegebed en gloria: 283 

Inleiding op het thema 

Lezen: naar psalm 42 

Het hijgend hert, Karel Eykman bij Psalm 42. 
Stel, je bent een hert. 
Zitten ze met honden en geweren achter je aan 
weet je nog maar net te ontsnappen 
ren je voor je leven de longen uit je lijf. 
Sta je na te hijgen buiten schot en buiten adem 
dan zit er alleen maar in je kop: 
water, nu eerst water, alleen maar water. 
De rest komt later wel. 
En ik, waarom zit ik in de zenuwen en ben ik in de war? 
Alles zit mij tegen, het klopt niet meer in mijn hart. 
Het klikt niet meer tussen mij en mijzelf. 
 
Stel, je bent een mens. 
Zitten ze scheldend en schreeuwend achter je aan 
om je op je ziel te trappen 
red je het niet meer, heb je het helemaal gehad. 
‘Wat heb jij nog aan God? Jij bent toch godvergeten?’ 
Dan maalt alleen maar in je hoofd: 
God, nu eerst God, alleen maar God. 
De rest komt later wel. 
En ik weet dan waar het op aankomt in mijn hart en ziel. 
Dan kan ik ertegen, dan ben ik op mijn plek. 
Zit dat goed, dan gaat het me goed. 
 

Lezen: 1 Koningen 19: 1-18 

Zingen: lied 442 

Overweging 

Muziek 

Zingen: lied 801: 1,2,4,6 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie 598, Stil gebed en Gezongen Onze Vader 1006 

Slotlied: 416 

Wegzending en zegen 


